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Morgendienst aanvang 10.00 uur 
Voorganger: ds. J. van Langevelde 
 

Bijbellezing aanvang 18.00 uur 
Voorganger: ds. R. de Graaf 

 
 



 
 

Bij de diensten 
Vandaag vieren we Pinksteren. Sámen - dat is immers één van de 
kenmerken van het werk van de Geest. Vanwege dat ellendige virus 
voelt juist dit 'samen' bij deze viering nogal karig. Toch willen we wel zó 
naar onze onderlinge verbondenheid blijven kijken. En 'samen in de 
Naam van Jezus het loflied aanheffen', waar een lied ons toe opwekt. 
Ook vandaag vieren we dit 'samen' gelet op de invulling van de beide 
erediensten weer met de leden van de gemeenten van Haamstede, 
Brouwershaven en Zierikzee. In dat kader gaat vanavond ds. R. de Graaf 
voor. Hij is emeritus-predikant in de GKV. En in de morgendienst zullen 
we er samen met de leden van de CGK Haamstede getuige van zijn hoe 
de kerken in 'de Westhoek' met de 'Pinksterfakkel' uitdragen dat ze zich 
onderling verbonden weten. Allemaal mooie blijken van die ene Geest 
die christenen ook op het Eiland 'elkaar doet verstaan'.    
Vanmorgen maak ik een begin met een prekenserie over David. De 
Bijbel begint over hem te vertellen in 1 Samuël 16. Dat hoofdstuk zet de 
toon voor het geheim van zijn bediening: het begint allemaal met een 
ongedachte roeping en met zalving waarbij de benodigde kracht van de 
Heilige Geest wordt verleend. Het is dus een prachtig 
Pinksterhoofdstuk! In de komende weken hopen we te zien hoe de 
HERE in het koningschap van David een veelbelovend teken geeft van 
het koningschap van die andere Gezalfde, Jezus Christus (Messias), de 
Zoon van David. En hoe dezelfde Geest die in hun leven aan het werk 
was ook ons wil vervullen, zodat we onze roeping als koning, priester en 
profeet krachtig kunnen oppakken. In de avonddienst zal ds. de Graaf 
preken over Johannes 7,37b.38. Het thema is: Levend water - Living 
water. In deze wat de natuur én de kerk betreft dorstige tijden is dat 
een veelbelovende tekst. Gezegende Pinksterdagen toegewenst!  
 
ds. Jan van Langevelde  
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Morgendienst  
Voorganger: ds. J. van Langevelde 
Orgel/piano: Hans Biesma 
Dwarsfluit: Lydia Flikweert 
Zang: Peter Legemate en Vera Tromp 
Ouderling: Kees Kristalijn 
 
Welkom en mededelingen 
Liedboek 255: 1 en 2 
1 Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heilge Geest, de Trooster, 
de Drieeenge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drieeenge in zijn troon! 

2 Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja, 
ere zij het Lam gewijd. 

 
Stil gebed, votum en groet 
Opwekking 245  
1 Hier in uw heiligdom, 
dicht bij de troon, 
vraagt uw aanwezigheid 
ons stil te zijn. 
Zo komen wij tot U, 
met heilig ontzag, 
als uw Geest ons trekt tot U. 

2 Rein door uw zuiver bloed, 
met zekerheid 
dat wij geborgen 
in uw liefde zijn. 
Staan wij vrijmoedig hier 
en antwoordt ons hart 
op de roepstem van uw Geest. 

 
3 Heer, ik wil horen uw zachte stem. | Laat and're stemmen 
in mij zwijgen. | Open mijn ogen, Heer 
opdat ik het licht | van uw aangezicht zal zien. 
 
Leefregel van God 
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Psalm 133: 1 en 3 OB 
1 Ai, ziet, hoe goed, hoe lieflijk is 't, dat zonen 
Van 't zelfde huis, als broeders samen wonen, 
Daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd; 
't Is als de zalf op 's Hogepriesters hoofd, 
De zalf, waarmee hij is aan God gewijd, 
Die door haar reuk het hart verblijdt. 
 
3 Waar liefde woont, gebiedt de Heer' den zegen: 
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, 
En 't leven tot in eeuwigheid. 
 
Gebed om de Heilige Geest 
Kindermoment 
Opwekking 602 
1 Vrede van God, de vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 

2 In Jezus' naam, in Jezus' naam, 
in Jezus' naam geef ik jou: 
vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 

 
3 Heilige Geest, de Heilige Geest, 
de Heilige Geest zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
 
1e Schriftlezing: 1 Samuël 16: 1 – 13  
David door Samuel tot koning gezalfd  
1. Toen zei de HEERE tegen Samuel: Hoelang rouwt u om Saul, die Ík 
immers verworpen heb, zodat hij geen koning over Israël meer zal zijn? 
Vul uw hoorn met olie, en ga op weg; Ik zend u naar Isaï, de 
Bethlehemiet, want Ik heb een koning voor Mij gezien onder zijn zonen. 
2. Maar Samuel zei: Hoe kan ik daarheen gaan? Saul zal het horen en mij 
doden. Toen zei de HEERE: Neem een kalf van de runderen met u mee 
en zeg: Ik ben gekomen om de HEERE een offer te brengen. 3. Dan moet 
u Isaï voor het offer uitnodigen en zal Ik u te kennen geven wat u doen 
moet: u moet voor Mij zalven die Ik u zeggen zal. 4. En Samuel deed wat  
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de HEERE gesproken had en kwam in Bethlehem. Toen kwamen de 
oudsten van de stad hem bevend tegemoet en zeiden: Is uw komst met 
vrede? 5. Hij zei: Met vrede; ik ben gekomen om voor de HEERE een 
offer te brengen; heilig u en kom met mij naar het offer. Hij heiligde Isaï 
en zijn zonen en nodigde hen uit voor het offer. 6. En het gebeurde, 
toen zij kwamen, dat hij Eliab zag en dacht: Deze is vast en zeker voor de 
HEERE Zijn gezalfde. 7. Maar de HEERE zei tegen Samuel: Kijk niet naar 
zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want Ik heb 
hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens 
ziet aan wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan. 8. Toen riep 
Isaï Abinadab en hij deed hem voorbij Samuel gaan, maar hij zei: De 
HEERE heeft ook deze niet uitgekozen. 9. Daarna liet Isaï Samma 
voorbijgaan, maar hij zei: De HEERE heeft ook deze niet uitgekozen. 10. 
Zo liet Isaï zijn zeven zonen voorbij Samuel gaan, maar Samuel zei tegen 
Isaï: De HEERE heeft dezen niet uitgekozen. 11. Toen zei Samuel tegen 
Isaï: Zijn dit al de jongens? En hij zei: De jongste is nog achtergebleven; 
zie, hij weidt de schapen. Samuel zei tegen Isaï: Stuur een bode en laat 
hem halen, want wij zullen niet rond de tafel gaan zitten, totdat hij hier 
gekomen is. 12. Toen stuurde hij een bode en bracht hem. Hij was 
rossig, had mooie ogen en was knap om te zien. De HEERE zei: Sta op, 
zalf hem, want deze is het. 13. Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde 
hem te midden van zijn broers. En de Geest van de HEERE werd vaardig 
over David vanaf die dag en voortaan. Daarna stond Samuel op en ging 
naar Rama. 
 
Psalm 89: 9 NB 
9 Oudtijds hebt Gij, o HEER, uw hoge plan ontvouwd, 
aan mensen naar uw hart uw woorden toevertrouwd: 
Met hulp heb Ik omkleed, met heil heb Ik omgeven 
de koninklijke held, uit al het volk verheven, 
David mijn trouwe knecht, dien Ik heb uitverkoren, 
dien Ik met olie zalf, hem zal het rijk behoren. 
 
2e Schriftlezing: 1 Corinthiërs 1: 26 – 31  
26. Let namelijk op uw roeping, broeders: er zijn onder u niet veel 
wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken.  
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27. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen 
te beschamen, en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om 
het sterke te beschamen. 28. En het onaanzienlijke van de wereld en het 
verachte heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is teniet te 
doen, 29. opdat geen vlees voor Hem zou roemen. 30. Maar uit Hem 
bent u in Christus Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van God en 
gerechtigheid, heiliging en verlossing, 31. opdat het zal zijn zoals 
geschreven staat: Wie roemt, laat hij roemen in de Heere. 
 
Opwekking 268: 1 en 4 
1 Hij kwam bij ons, heel gewoon, | de Zoon van God als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht | en heeft zijn leven afgelegd. 
 
Refrein 
Zie onze God, | de Koning-knecht, | Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept | om te dienen iedere dag, 
gedragen door | zijn liefd' en kracht. 
 
4 Wij willen worden als Hij. | Elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er ned'rig en klein? | Die zal bij ons de grootste zijn. 
Refrein 
 
Verkondiging: ‘Een nieuwe start’ 
 
Opwekking 501 
1 Vader, mijn God, ik aanbid U, | heel mijn hart is op U gericht. 
Neem mijn leven in uw hand, | hoed mijn ziel en mijn verstand 
en laat uw vrede heersen in mijn hart. 
 
2 Heilige Geest, U mijn Trooster,  
maak mij sterk, hef mijn hoofd omhoog. 
Heer, uw waarheid maakt mij vrij  
en uw leven groeit in mij. 
O, laat uw vrede heersen in mijn hart. 
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Refrein 
Heer, ik verlang zo naar meer van U, 
vul mijn gedachten tot eer van U. 
Jezus, mijn Redder, reinigt U mijn ziel 
en stort nieuw leven uit door uw Geest. 
Leg uw kracht op mij, | uw liefde die geneest 
en laat uw vrede heersen in mijn hart. 
 
3 Heilige Geest, U mijn Trooster, 
maak mij sterk, hef mijn hoofd omhoog. 
Heer, uw waarheid maakt mij vrij 
en uw leven groeit in mij. 
O, laat uw vrede heersen in mijn hart. 
 
Refrein 2x 
 
En stort nieuw leven uit door uw Geest. 
Leg uw kracht op mij, | uw liefde die geneest 
en laat uw vrede heersen in mijn hart.  
en laat uw vrede heersen in mijn hart. 
 
Dankgebed en voorbeden 
Psalm 23: 3 NB 
3 Gij zalft mijn hoofd met d'olie van uw vrede, 
Gij vult mijn kelk met gelukzaligheden. 
Ja, zaligheid en liefd' en welbehagen 
zullen mij volgen al mijn levensdagen. 
Ik zal het welkom horen van mijn koning 
en jaar aan jaar verblijven in zijn woning. 
 
Zegen 
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Bijbellezing  
Voorganger: ds. R. de Graaf  
Orgel/piano: Sem Bienefelt 
Zang: Jan Verhoek, Annelies den Boer en Roselie Biesma   
Ouderling: Menno Bin 
 
Welkom en belijdenis van afhankelijkheid 
Psalm 143 1, 6, 8 en 9 NB 

1 O HERE, hoor naar mijn gebeden, 
zie mij als smeekling tot U treden, 
Verhoor mij, God, die trouw betoont, 
die ieder richt naar recht en reden, 
die boven ons als koning troont. 
 

6 Ik strek naar U mijn beide handen. 
Maak in mijn nood mij niet te schande 
voor 't oog van wie mijn ziel benart. 
Als dorstig land, het zonverbrande, 
zo smacht naar U, o HEER, mijn hart. 
 

8 Laat 's morgens uw genade dagen 
voor ogen die het donker zagen. 
Ik bouw op U en anders geen. 
Wijs mij de weg van uw behagen, 
mijn ziel wacht het van U alleen. 

9 Gij zijt mijn God, sta mij terzijde, 
mijn toevlucht als zij mij bestrijden. 
Leer mij uw wil, reik mij uw hand. 
Uw goede Geest zij mijn geleide; 
voer mij in een geëffend land. 

 
Gebed  
Schriftlezing:  
Jesaja 12 
Danklied van de verlosten  
1. Op die dag zult u zeggen: Ik dank U, HEERE, dat U toornig op mij 
geweest bent, maar Uw toorn is afgekeerd en U troost mij. 2. Zie, God is 
mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en 
psalm is de HEERE HEERE, en Hij is mij tot heil geworden. 3. U zult met 
vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. 4. Op die dag zult 
u zeggen: Dank de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend 
onder de volken, roep in herinnering dat Zijn Naam hoogverheven is. 5. 
Zing psalmen voor de HEERE, want Hij heeft zeer grote dingen gedaan. 
Laat dit bekend worden over heel de aarde! 6. Juich en zing vrolijk, 
inwoonster van Sion, want groot in uw midden is de Heilige van Israël. 
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Johannes 7: 37 – 39  
37. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en 
riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. 38. Wie 
in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit 
zijn binnenste vloeien. 39. En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem 
geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, 
omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. 
 
Openbaring 22: 1 – 5  
De rivier van levend water  
1. En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder 
als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. 2. In het 
midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier 
bevond zich de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van 
maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn 
tot genezing van de heidenvolken. 3. En geen enkele vervloeking zal er 
meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn 
dienstknechten zullen Hem dienen, 4. en zullen Zijn aangezicht zien, en 
Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn. 5. En daar zal geen nacht zijn, en zij 
hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God 
verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. 
 
Psalm 36: 2 en 3 OB 
2 Uw goedheid, Heer', is hemelhoog, 
Uw waarheid tot den wolkenboog, 
Uw recht is als Gods bergen, 
Uw oordeel grondloos; Gij behoedt, 
En zegent mens en beest,en doet 
Uw hulp nooit vruchtloos vergen. 
Hoe groot is Uw goedgunstigheid, 
Hoe zijn Uw vleuglen uitgebreid! 
Hier wordt de rust geschonken; 
Hier 't vette van Uw huis gesmaakt. 
Een volle beek van wellust maakt, 
Hier elk in liefde dronken. 
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3 Bij U, Heer', is de levensbron; 
Uw licht doet, klaarder dan de zon, 
Ons 't heuglijk licht aanschouwen. 
Wees, die U kennen, mild en goed, 
En toon d' oprechten van gemoed 
Uw recht, waar z' op vertrouwen. 
Dat mij nooit trotse voet vertrapp', 
Noch boze hand in ballingschap 
Ellendig om doe zwerven. 
Daar zijn de werkers van het kwaad 
Gevallen in een jammerstaat, 
Waarin zij hulploos sterven. 
 
Tekst: Johannes 7: 37b en 38 
Jezus zegt: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. 
Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water 
zullen uit zijn binnenste vloeien.’ 
 
Verkondiging: Levend water – Living Water 
 
Weerklank 204: 1, 2, 5 en 6 
1 O, Schepper, Geest, woon in uw kerk, 
schenk haar het heil van Christus’ werk, 
stort hemelgaven in haar uit, 
bereid haar toe als reine bruid. 
 
2 Lof zij uw naam, Heilige Geest. 
Gij kwam met kracht op ’t Pinksterfeest. 
G’ ontsluit een volheid van gena, 
de vrucht van ’t kruis van Golgotha. 
 
5 Laat U mijn hart een tempel zijn, 
maak toch mijn leven nieuw en rein. 
Regeer mij door uw levend Woord. 
Geleid ook al Gods kind’ren voort. 
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6 O Geest, die al Gods heil ontvouwt, 
schenk ons uw gaven zevenvoud, 
ontspring in ons als een fontein 
die leven wekt in de woestijn. 
 
Gebed 
Zingen van de Geloofsbelijdenis (staande) melodie: LvK 135 
1. Ik geloof in God de Vader,  
die almachtig, wijs en goed,  
aard’ en hemel heeft geschapen,  
vorm en kleur in overvloed.  
Die de stilte heeft doorbroken 
en zichzelf heeft uitgesproken  
in het vleesgeworden Woord,  
opdat ieder naar Hem hoort.  
Dat is wat ik hier belijd,  
mijn geloof, mijn zekerheid. 

2. Ik geloof in Jezus Christus,  
Zoon van mensen, Zoon van God,  
die als Redder van de wereld  
werd gekruisigd en gedood.  
Maar die opgestaan ten leven,  
hemelhoog nu is verheven, 
boven heerschappij en macht  
die ten onder wordt gebracht.  
Dat is wat ik hier belijd,  
mijn geloof, mijn zekerheid.  

 
3.  Ik geloof in God de Trooster,  
die van oudsher, wereldwijd,  
overal zijn volk vergadert  
en tot dienen toebereidt.  
Met Gods kinderen verbonden,  
in vergeving van mijn zonden  
mag ik op de jongste dag  
opstaan, leven met een lach.  
Dat is wat ik hier belijd,  
mijn geloof, mijn zekerheid. 
 
 
Zegen 
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Mededelingen 
Vandaag gaat in de morgendienst voor ds. J. van Langevelde en in de 
avonddienst ds. R. de Graaf emeritus predikant van de GKV van 
Rouveen. 
 
Ouderling van dienst is vanmorgen br. Kees Kristalijn van de GKV van 
Brouwershaven en vanavond br. Menno Bin van de CGK van Zierikzee. 
 
Collecten voor Zierikzee 
Uw en jouw gaven worden vandaag gevraagd voor de kerk en diaconie. 
De tweede collecte is deze zondag bestemd voor de zending. 
Bankrekeningnummer van de CvB: NL52 RABO 0108.6329.11  
(kerk en zending) 
 
Bankrekeningnummer van de Diaconie is NL32 RABO 0153.4529.94  
 
Volgende week zondag is het slotzondag. In de diensten van volgende 
week gaat voor ds. J. van Langevelde. De collecten zijn dan bestemd 
voor de kerk en de kerkelijke kassen. 
 
Bloemschikking  Pinksteren 
Het rode kleed symboliseert het vuur van de Heilige Geest die werd 
uitgestort met Pinksteren. 
De paradijsvogelbloemen wijzen op de tongen van vuur, dat warm 
maakt en mensen aaneensmeed. 
Gloriosa, de naam zegt het al, als teken van Glorie en Roem. 
De uitwaaierende grassen symboliseren het Evangelie dat heel de 
wereld over gaat. 
Het totaal van verschillende kleuren groen en bloemen voor de 
verscheidenheid van alle volken ter wereld, waar dan ook! 
“De Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.” 
 
Verzoek aan de examenkandidaten 
Normaal gesproken was het voor jullie de afgelopen periode een 
spannende tijd. Nog even de laatste leerstof van wiskunde, Engels of 
een ander vak doornemen, ff stressen en als je slaagt na afloop een  
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feestje bouwen. Dit jaar zien de laatste schoolmaanden er door het  
coronavirus echter heel anders uit…. 
Het eindexamencijfer is vervallen. Op basis van gemaakte 
schoolexamens blijkt op 4 juni of je wel of niet geslaagd bent.    
Graag willen we de uitslag van jullie examens vermelden op Getijde van 
volgende week zondag. Een vriendelijk verzoek aan alle 
examenkandidaten om de uitslag uiterlijk donderdagmiddag 4 juni voor 
18.00 uur door te mailen naar: martkoopman@planet.nl 
Graag hierbij vermelden: voor welke opleiding/niveau er examen is 
gedaan EN welke vervolgopleiding je gaat volgen. B.v.d. voor jullie 
medewerking! 
 
Beste ouders, 
Na de dienst wordt er weer iets voor de kinderen uitgezonden. Op de 
website is op de kinderwerk pagina materiaal te vinden dat u kunt 
printen voor uw kinderen. Hier kunt u ook de filmpjes nog eens terug 
zien. We vinden het erg leuk om reacties te krijgen. Dit kan naar het 
volgende mailadres: kinderwerk@cgkzierikzee.nl  
U mag het ook doorsturen naar: 0627841807 
Hartelijke groet van de zondagsschool en bijbelklas.  
 
Heeft u een mededeling voor op Getijde? Geef dit voor donderdag 18.00 
uur door aan de scriba. Tel. 0111-407728 / 06-10171440 
scriba@cgkzierikzee.nl 
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Gebedspunten 

In onze gebeden denken we vandaag ook aan 
 
CGK Zierikzee 
• Dries Verboom; we danken dat hij afgelopen week weer thuiskwam uit 
het ziekenhuis en bidden dat de HERE hem bemoedigt om verder te 
gaan  
• zr. M. Quant-van Burg; ze is na verzorging in het Buurtzorgpension 
weer in haar eigen woning; we bidden om rust en vertrouwen bij wat 
komen gaat   
• de situatie in de kerken vanwege het corona-virus; we bidden dat de 
Geest mensen vervult met geloof, creativiteit en daadkracht nu de 
kerken zelf zo 'leeg' zijn 
• de jongeren die nog steeds in een lastige en voor sommigen 
spannende (afronding van de) schoolsituatie zitten 
 
Mocht u of jij een gebedspunt hebben waar we als gemeente in de 
zondagse eredienst samen voor kunnen bidden of danken, dan graag 
doorgegeven aan ds. J. van Langevelde  
(email: predikant@cgkzierikzee.nl; telefoon: 06-27001847). 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK ZIERIKZEE 
Predikant: ds. J. van Langevelde, Meelstraat 37, 4301 EB Zierikzee,  

tel. 0111-408778  en 06-27001847 predikant@cgkzierikzee.nl  
Scriba: J. Berghuis, Juliana v. Stolberglaan 7, 4303 AA Zierikzee.  
Tel. 0111-407728 / 06-10171440;  scriba@cgkzierikzee.nl  
Koster: W. Bouwman,  tel. 413385, koster@cgkzierikzee.nl  
www.cgkzierikzee.nl 
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