Getijde voor zondag 26 april 2020

Vanmorgen is er een eredienst en vanavond een Bijbellezing

Bij de diensten
Het is vandaag weer zondag. Een genadig geschenk van de Schepper en
Onderhouder van ons leven. Hij gunt ons lichaam een adempauze en ons
hart mag nieuwe kracht om te leven opdoen uit het wonder van Pasen.
Wat een zegen in deze bewogen tijd! Laten we het dankbaar vieren,
samen - wie en waar we ook zijn.
In de morgendienst lezen we opnieuw Joh.20,19-23. Op verzoek ga ik in
de verkondiging in op vers 23. De uitleg daarvan is vorige week blijven
liggen. Diverse gemeenteleden hebben mij na afloop echter gevraagd wat
de betekenis van deze woorden is. Dat leg ik graag uit. Het thema zal wie
wat meer Bijbelkennis heeft én de leer van de kerk op een rijtje heeft niet
verbazen: 'de sleutel'...
Ook de overdenking over het onderwerp van de Bijbellezing om 18.00 uur
is 'op veler verzoek'. Op 1 juli 2020 wordt de nieuwe zgn. 'donorwet' van
kracht. Omdat er in ons land een groeiend tekort aan orgaandonoren is,
hoopt de overheid met deze wet het aantal geregistreerde orgaan-
donoren te vergroten. De nieuwe wet houdt echter in dat iedereen na zijn
overlijden in principe donor is, tenzij hij of zij expliciet bij leven heeft
aangegeven dit niet te willen. Tot nu toe geldt het 'nee-tenzij', maar dat
verandert dus in 'ja-tenzij' (waarbij nabestaanden nog wel het laatste
woord kunnen hebben). De vraag is hoe je daar als christen mee om moet
gaan. Is de bereidheid om organen af te staan een christenplicht?
Of is het verboden omdat je je lichaam als tempel van de Heilige Geest
zoveel mogelijk intact terug moet geven aan de Here? Wezenlijke vragen!
We openen er daarom graag de Bijbel bij. En zoeken ook hier naar de
Weg en de deur die we door mogen gaan.
Fijne zondag en gezegende diensten!
ds. Jan van Langevelde 1.



Morgendienst 10.00 uur
Voorganger: ds. J. van Langevelde
Piano: Eveline de Waard

Zang: Ada van de Sluis en Mark de Gast
Saxofoon: Rian Verboom

Ouderling: Kees Kristalijn

Welkom en mededelingen

In memoriam: zr. Cornelia Bin-Legemaate

Psalm 27: 7 OB

7. Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven

mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,

mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.

Wacht op den HEER’, godvruchte schaar, houd moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed.

Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer.

Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER’!

Stil gebed, votum en groet

Weerklank 171: 1 en 3

1. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft.

Die vol ontferming ieder troost

en alle schuld vergeeft.

Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft.

Refrein:

Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam,

dat de schuld der wereld op Zich nam.

3. Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht,

dat uitstraalt van het kruis,

dat eens voor ons werd opgericht.

En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht. Refrein.



Leefregel van God

Psalm 51: 3 en 4 DNP

3. Zuiver mijn hart, God, wis mijn fouten uit.
Vernieuw mijn geest, wil al mijn schuld vergeven.
Ik kan alleen standvastig met U leven

als U de ogen voor mijn zonden sluit.

Geef mij de blijdschap die ik heb gekend,

kracht door uw Geest om U opnieuw te eren.
Dan leer ik wie verdwaald zijn wie U bent.

Zij zullen luisteren en zich bekeren.

4. God, spreek mij vrij van mijn verdiende straf.
Vergeld geen bloed met bloed, laat mij niet boeten,
al zou dit volgens wet en recht wel moeten.

God van mijn redding, wend de dreiging af.

Wat zal ik zingen als U mij bevrijdt!

Dan ben ik, Heer, een levende getuige

van uw genade en gerechtigheid.

Open mijn mond en laat mij voor U juichen.

Gebed om de Heilige Geest
Kindermoment

Op Toonhoogte 445

Tot zeven maal zeventig maal
vergeef ik een ander zijn schuld.
Tot zeven maal zeventig maal;

de Heer heeft met mij ook geduld.

Schriftlezing: Johannes 20: 19 - 23

De verschijning aan de tien discipelen

®Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van
de plaats waar de discipelen bijeenwaren, uit vrees voor de Joden
gesloten waren, kwam Jezus en Hij stond in hun midden en zei tegen hen:
Vrede zjj u!

20En nadat Hij dit gezegd had, liet Hij hun Zijn handen en Zijn zij zien. De
discipelen dan verblijdden zich toen zij de Heere zagen.



21Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij
gezonden heeft, zend Ik ook u.

22En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang
de Heilige Geest.

ZAls u iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven; als u ze hem
toerekent, blijven ze hem toegerekend.

Verkondiging: ‘de sleutel’

Weerklank 416: 2 en 3

2. Hoge God, vergeef ons falen; 3. Uw gena vernieuwt ons leven,
niets maakt onze zonden goed, liefdevol staan wij gereed,
kan voor onze schuld betalen, om de naaste te vergeven,
wis ze uit met Christus’ bloed. wat hij tegen ons misdeed.

Dankgebed en voorbeden

Psalm 103: 4en 7 NB

4. 70 hoog en wijd de hemel staat gerezen
boven de aarde, is voor wie Hem vrezen
zijn liefde en zijn goedertierenheid.

Zo ver verwijderd 't westen is van 't oosten,
zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten
de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd.

7. Maar 's HEREN gunst zal over die Hem vrezen
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,

en zijn gerechtigheid de eeuwen door.

Zijn heil omsluit de komende geslachten;

zo volgen zij die zijn verbond betrachten,

van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.

Zegen



Bijbellezing 18.00 uur
Voorganger: ds. J. van Langevelde
Orgel: Leander de Bruine

Zang: Josephine Schroevers en Leen Moerland

Welkom

Psalm 139: 8, 7 en 14 NB
8. Ik loof U die mijn schepper zijt,
die met uw liefde mij geleidt,
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,
in 't diepst der aarde opgebouwd.
Niets blijft er voor uw oog verborgen.
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.

7. Gij hebt mij immers zelf gemaakt,
mij met uw vingers aangeraakt,
met toegewijde tederheid

mijn nieren en mijn hart bereid,

mij in de moederschoot geweven,
mij met uw wonderen omgeven.

14. Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt

toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.

Gebed
Schriftlezingen
Johannes 15:9 - 17
Het gebod van de liefde

Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn

liefde.

Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik
de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf.
1Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal
blijven en uw blijdschap volkomen zal worden.

12Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb.
BNiemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn

leven geeft voor zijn vrienden.

14U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied.



1k noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn heer
doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn
Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb.

6Njet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u
ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht
zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij
u dat geeft.

7Dit gebied Ik u: dat u elkaar liefhebt.

1 Corinthiérs 6: 19 - 20

130f weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die
in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent?
20y bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en
in uw geest, die van God zijn.

1Johannes 3: 14 - 17

14Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de
broeders liefhebben; wie zijn broeder niet liefheeft, blijft in de dood.
Bleder die zijn broeder haat, is een moordenaar; en u weet dat geen
moordenaar het eeuwige leven blijvend in zich heeft.

®Hjeraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij voor ons Zijn leven heeft
gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven.

7Wie dan de goederen van de wereld heeft, en zijn broeder gebrek ziet
lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem
blijven?

Psalm 146: 3en 5 OB
3. Zalig hij, die in dit leven 5. 't Is de HEER’, Die 't recht der armen,
Jacobs God ter hulpe heeft; der verdrukten gelden doet;
hij, die door den nood gedreven, | Die uit liefderijk erbarmen,
zich tot Hem om troost begeeft; hongerigen mild'lijk voedt;
die zijn hoop in 't hachlijkst lot Die gevang'nen vrijheid schenkt
vestigt op den HEER’, zijn God. en aan hun ellende denkt.

Overdenking



Opwekking 378

Ik wil jou van harte dienen Wij zijn onderweg als pelgrims,
en als Christus voor je zijn. vinden bij elkaar houvast.

Bid dat ik genade vind, dat Naast elkaar als broers en zusters,
jij het ook voor mij kunt zijn. dragen wij elkanders last.

Ik zal Christus' licht ontsteken | als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken | waar je hart naar heeft verlangd.

Ik zal blij zijn als jij blij bent, Dan zal het volmaakte komen
huilen om jouw droefenis. als wij zingend voor Hem staan.
Al mijn leeftocht met je delen | Als wij Christus' weg van liefde
tot de reis ten einde is. en van lijden zijn gegaan.

Gebed

Geloofsbelijdenis

Opwekking 355

U die mij geschapen hebt.

U wil ik aanbidden als mijn God.

In voor- of tegenspoed,

uw liefde doet mij zingen.

U die mij geschapen hebt,

U wil 'k danken hoe ik mij ook voel.
En U gehoorzaam zijn.

Heer, U bent mijn doel.

Zegenbede

Mededelingen
In de diensten van vandaag gaat voor ds. J. van Langevelde.

Ouderling van dienst is vanmorgen br. Kees Kristalijn van de GKV
Brouwershaven.

Diaconale coronahulp CGK Zierikzee
We leven momenteel in bijzondere en onzekere tijden vanwege het
coronavirus.

7.



Ook op onze gemeente heeft het een grote weerslag. Niet alleen op het
functioneren, maar ook in ons persoonlijk leven. Juist in deze tijd hebben
we de Bijbelse opdracht om naar elkaar om te zien. Daarom heeft de
diaconie besloten om een vorm van ‘coronahulp’ te organiseren.
Allereerst binnen de gemeente, maar ook daarbuiten mogen wij als kerk
van Christus onze medemens steunen.

Ouderen, alleenstaanden en zieken zijn de kwetsbare groepen die nu
extra hard worden getroffen. Geen boodschappen durven/kunnen doen
of eenzaamheid kunnen gevolgen zijn van deze virusuitbraak.

Daarom willen wij u en jou graag op de hoogte brengen over dit initiatief
en oproepen om voor hulp in de breedste zin van het woord aan te
kloppen bij de diaconie. Dit kan bij onderstaande diakenen of via de mail
van de diaconie. Zij staan graag voor u klaar!

Uit liefde tot Christus en tot heil van de naaste.

Leo Kooman: 06-10808651 / Arno van der Schelde: 06-26226939
diaconie@cgkzierikzee.nl

Bericht voor de (kleine) kinderen!

Beste ouders,

Deze week hebben we weer een filmpje (na de dienst) en een werkje voor
de kinderen. Dit kunt u downloaden op de site van de kerk,
www.cgkzierikzee.nl en de verwerking kunt u sturen

naar kinderwerk@cgkzierikzee.nl. We zien de reacties graag

tegemoet! Groetjes van de leiding van de zondagschool en bijbelklas!

Collecten voor Zierikzee:

Uw en jouw gaven worden vandaag gevraagd voor de kerk en de
kerkelijke kassen.

Bankrekeningnummer van de CvB NL52 RABO 0108.6329.11
(collecte kerk en kerkelijke kassen)

Bankrekeningnummer van de Diaconie is NL32 RABO 0153.4529.94

Zondag 3 mei extra collecte ICF-Rotterdam

Volgende week zondag is er een extra collecte voor de ICF in Rotterdam.
Als kerk voelen wij ons verbonden met de ICF en houden daarom 4 keer
per jaar een extra collecte. De kerk is met 20 nieuwe leden gegroeid, dat
is reden voor dankbaarheid. 8.
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Mede door financiéle steun van buitenaf, kan het werk van de ICF
plaatsvinden en de missie worden uitgevoerd, mensen vertellen over de
liefde van de Here Jezus. De extra collecte wordt van harte bij u en jou
aanbevolen.

Heeft u een mededeling voor op Getijde? Geef dit voor donderdag 18.00
uur door aan de scriba. Tel. 0111-407728 / 06-10171440
scriba@cgkzierikzee.nl

Gebedspunten
CGK Zierikzee
¢ de kinderen, klein- en achterkleinkinderen van zr. C. Bin-Legemaate; we
bidden om kracht en troost bij het verwerken van het verdriet vanwege
haar overlijden
* Nienke Bakker-ten Brinke, die vorige week een buikoperatie moest
ondergaan en samen met Jan-Willem dankbaar is dat de pijnklachten
daardoor flink zijn afgenomen
e de veelzijdige impact die (de maatregelen vanwege) het coronavirus
wereldwijd heeft
e geestelijke wijsheid voor christenen bij het maken van ethische keuzes

CGK Haamstede
eGerard en Irina Knepper waren afgelopen maandag, 20 april, 25 jaar
getrouwd.

Mocht u of jij een gebedspunt hebben waar we als gemeente in de
zondagse eredienst samen voor kunnen bidden of danken, dan graag
doorgegeven aan ds. J. van Langevelde

(email: predikant@cgkzierikzee.nl; telefoon: 06-27001847).
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CHRISTELIUKE GEREFORMEERDE KERK ZIERIKZEE

Predikant: ds. J. van Langevelde, Meelstraat 37, 4301 EB Zierikzee,
tel. 0111-408778 en 06-27001847 predikant@cgkzierikzee.nl
Scriba: J. Berghuis, Juliana v. Stolberglaan 7, 4303 AA Zierikzee.
Tel. 0111-407728 / 06-10171440; scriba@cgkzierikzee.nl

Koster: W. Bouwman, tel. 0111-413385, koster@cgkzierikzee.nl
www.cgkzierikzee.nl
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