
 
Getijde voor zondag   
22 maart 2020 
 

 

 

Morgendienst 10.00 uur 
Voorganger: ds. J. van Langevelde 
Piano: Nienke Bakker-ten Brinke  
Zang: Vera Tromp-Haag 
Saxofoon: Rian Verboom-Quant 
 
Welkom en mededelingen 
In memoriam: zr. Sara Bin-den Boer 
Stil gebed, votum en groet 

Liedboek 449: 1, 3, 4 en 5 
Leefregel van God 
Gebed om de Heilige Geest 
Kindermoment 
Schriftlezing: Mattheüs 27: 33-46 
Verkondiging 
Opwekking 832 
Dankgebed en voorbeden 
Zegen 

 

   Bij de diensten 
We beleven bijzondere tijden. Wereldwijd houden mensen hun hart 
vast vanwege de dreiging van het coronavirus en de diepingrijpende 
gevolgen die het heeft op het (samen)leven. Ook in ons land weten we 
er inmiddels alles van. Het virus maakt veel emoties los. Mensen laten 
zich in het hart kijken. Soms schrik je van wat daar leeft. De drive om te 
hamsteren bv. Of de quasi-nuchterheid dat het allemaal overdreven is 
en zo'n vaart niet zal lopen. Maar we krijgen mensen ook van hun 
mooiste kant te zien. In prachtige vormen van omzien naar elkaar, in het 
uiten van waardering naar mensen in de zorg enz. Ook in de kerken 
komen ontroerende initiatieven op gang. Ze laten zien dat christenen in 
deze tijden van nood het hart op de goede plek willen hebben.  
Vandaag zien we daar een prachtig voorbeeld van. Omdat de 
erediensten in Haamstede (CGK) en Brouwershaven (GKV) vorige week 
geen doorgang konden vinden, hebben veel leden van beide gemeenten 
meegeluisterd met de dienst in Zierikzee. En als de techniek meewerkt 
kunnen ze deze morgendienst live met geluid én beeld volgen.  
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Het heeft de drie kerkenraden doen besluiten er een gezamenlijke 
dienst van te maken. Dat betekent heel concreet dat ook de voorbede 
en dankzegging voor de drie gemeenten zal plaatsvinden.  
Een bemoedigende vrucht in crisistijd, zullen we maar zeggen.  
In de afgelopen week hebben veel mensen spontaan gereageerd op 
vorm en inhoud van de dienst van afgelopen zondag. Dank voor zoveel 
positieve berichten! Ze bemoedigen om op de gekozen weg verder te 
gaan. Dat betekent dat ook vandaag enkele muzikanten hun 
medewerking aan de dienst verlenen. Nu we vorige week ervaring 
hebben opgedaan, zijn er een paar kleine aanpassingen in de opzet van 
de dienst. De belangrijkste daarvan is dat er nu ook een kindermoment 
is. In de verkondiging overdenken we de betekenis van het lijden en 
sterven van Christus. Vanmorgen staan we stil bij de boodschap die 
uitgaat van de drie uur durende duisternis toen Jezus aan het kruis hing. 
De indringende betekenis daarvan én de troost die ervan uitgaan, laten 
zich op een bijzondere manier verbinden met de onheilspellende 
donkerheid die de wereld in de greep houdt vanwege een virus. Het 
medicijn laat zich raden...  
Gezegende zondag! 
 
ds. Jan van Langevelde          
 
Liedboek 449 
1. God enkel licht, 
wiens aangezicht 
zo blinkend is van luister, 
ziet ons onrein, 
ziet hoe wij zijn 
vervallen aan het duister. 
 
4. Ja, amen, ja, 
op Golgotha 
stierf Hij voor onze zonde. 
Zijn schuld'loos bloed 
maakt alles goed 
en reinigt ons van zonde. 

3. Heer, waar dan heen? 
Tot U alleen! 
Gij zult ons niet verstoten. 
Uw eigen Zoon 
heeft tot uw troon 
de weg ons weer ontsloten. 
 
5. God onze Heer, 
wil tot uw eer 
ons klein geloof versterken. 
Dan zullen wij 
Hem, waarlijk vrij, 
volgen in goede werken. 

         2. 



Opwekking 832 
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.  
Want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem. 
Alles buigt voor Koning Jezus. 
 
U bent de held die voor ons strijdt. 
U baant de weg van overwinning. 
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 
 
De duisternis licht op door U. 
De duivel is door U verslagen. 
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 
 
De schepping knielt in diepst ontzag. 
De hemel juicht voor onze Koning. 
En de machten van de hel weten Wie er regeert: 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij.   } 
Uw troon staat onwankelbaar.   } 2 x 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. } 
Jezus, Overwinnaar!      } 
 
Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 

Naam boven alle namen. 
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Mededelingen 
• In verband met het coronavirus en de oproep van de overheid, heeft 
de kerkenraad besloten dat er vooralsnog tot en met zondag 5 april 
geen diensten worden gehouden in ons kerkgebouw, waarbij 
gemeenteleden op de gebruikelijke wijze aanwezig kunnen zijn. 
Hetzelfde geldt voor alle gemeentelijke activiteiten die normaliter in 
onze kerk of op het Kerkplein plaatsvinden.  
 
Afgelopen zondagmorgen is in plaats daarvan wel een aangepaste dienst 
gehouden waarbij gebruik ook gemaakt kon maken van videostreaming. 
We zijn dankbaar dat beeld en geluid in de meeste huiskamers van 
gemeenteleden goed ontvangen kon worden. Ook de vele reacties die 
we daarop binnenkregen waren positief en erg bemoedigend.  
 
Vanmorgen zal de dienst er qua opzet daarom net zo uitzien als vorige 
week. Deze dienst begint ook weer op de gebruikelijke tijd, nl. 10.00 
uur. Bijzonder is echter, dat op hun verzoek nu ook de kerken van 
Haamstede en Brouwershaven de dienst kunnen ontvangen. Daarom is 
afgesproken dat deze dienst een gezamenlijke dienst is van de drie 
kerken. Een mooie vorm van samenwerking! 
Voorganger is ds. J. van Langevelde. De collecten zijn vandaag bestemd 
voor de kerk en de diaconie. De diaconale collecte is vandaag bestemd 
voor Stichting Red een Kind. In deze dienst zal in de gebeden voorbede 
en dankzegging gedaan worden voor de leden van de drie kerken.  
•Hoe kan ik de diensten volgen? 
De kerkdiensten wordt uitgezonden via de website van de kerk. Op de 
kerkdiensten pagina die openbaar is, kunt u de kerkdienst meeluisteren. 
Op de ledenpagina van de website kunt u de kerkdienst volgen met 
videobeeld erbij, u moet hiervoor inloggen met uw gebruikersnaam en 
wachtwoord. Heeft u vragen over het inloggen, of bent u niet in het 
bezit van een gebruikersnaam en wachtwoord, dan kunt u deze op de 
ledenpagina via de link 'Gebuikersnaam en/of wachtwoord vergeten?' 
opvragen of een e-mail sturen naar de webmaster van de kerk. 
(webmaster@cgkzierikzee.nl). U ontvangt dan spoedig bericht. Heeft u 
tijdens de kerkdienst geen beeld, probeert u het later nog een keer, of 
luister alleen via de live kerkdienst uitzending alleen met geluid.  
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Een vriendelijk verzoek tijdens de dienst niet naar de kerk te bellen. 
Vanaf heden is op de ledenpagina van de website van de kerk een live 
test kerkdienst te bekijken. Op deze manier kunt u controleren of u 
verbinding heeft met de kerk. 
•Diaconale coronahulp CGK Zierikzee 
We leven momenteel in bijzondere en onzekere tijden vanwege het 
coronavirus. 
Ook op onze gemeente heeft het een grote weerslag. Niet alleen op het 
functioneren, maar ook in ons persoonlijk leven. Juist in deze tijd 
hebben we de Bijbelse opdracht om naar elkaar om te zien. Daarom 
heeft de diaconie besloten om een vorm van ‘coronahulp’ te 
organiseren. Allereerst binnen de gemeente, maar ook daarbuiten 
mogen wij als kerk van Christus onze medemens steunen. 
Ouderen, alleenstaanden en zieken zijn de kwetsbare groepen die nu 
extra hard worden getroffen.  
Geen boodschappen durven/kunnen doen of eenzaamheid kunnen 
gevolgen zijn van deze virusuitbraak. 
Daarom willen wij u en jou graag op de hoogte brengen over dit 
initiatief en oproepen om voor hulp in de breedste zin van het woord 
aan te kloppen bij de diaconie. Dit kan bij onderstaande diakenen of via 
de mail van de diaconie. Zij staan graag voor u klaar! 
Uit liefde tot Christus en tot heil van de naaste. 
Leo Kooman: 06-10808651, Arno van der Schelde: 06-26226939 
diaconie@cgkzierikzee.nl 
GEMEENTEDAG 2020 
•In verband met het coronavirus heeft de commissie in overleg met de 
kerkenraad besloten de gemeentedag van 2020 niet door te laten gaan. 
•Berichten en nieuws ontvangen via de e-mail? 
Het is mogelijk nieuws uit onze gemeente via de mail te ontvangen. Wilt 
u ook mail ontvangen via de mail, stuurt u dan even een mailtje naar de 
scriba, hij zorgt ervoor dat u in het mailbestand wordt opgenomen. 
Uw mailadres wordt alleen gebruikt voor informatie in opdracht van de 
kerkenraad.          
Hierbij moet u denken aan: bericht bij overlijden van een gemeentelid, 
het Getijde, brief voor bid- en dankdag, maar ook informatie zoals nu de 
invulling van de diensten rondom het coronavirus.  
         5. 



Met uw mailadres wordt zorgvuldig omgegaan, de e-mails worden in bcc 
(niet zichtbaar voor anderen) verstuurd. scriba@cgkzierikzee.nl  
•STILLE WEEK  
In de week van maandag 6 april t/m zaterdag 11 april is het weer de 
‘Stille Week’. Tijdens deze week willen we tijdens het avondgebed stil 
worden bij het offer van Jezus Christus, onze Koning en Heiland. We 
denken aan het bittere lijden en sterven van Hem, die van God verlaten 
werd, zodat wij nooit meer van God verlaten zouden worden. 
U bent dagelijks om 19.30 uur welkom in een korte dienst, waarin we 
met elkaar zingen, overdenken en bidden. Daarnaast zoeken we 
broeders en zusters die bereid zijn om aan deze diensten mee te 
werken, bijvoorbeeld door het aansteken van de Paaskaars, het 
verzorgen van de Schriftlezing en meditatie. De intekenlijsten hiervoor 
vindt u op het prikbord in de ontvangsthal van de kerk. 
Uiteraard bevelen we deze Stille Week ook als voorbereiding op het 
Paasfeest van harte bij u aan!  
 

Op Goede Vrijdag begint de dienst om 19.00 uur, deze wordt geleid 
door ds. Jan van Langevelde. 
Voor vragen of meer informatie neem gerust contact op met: 
Joost en Josephine Schroevers 
e-mail: joostschroevers@outlook.com 
tel: 06-14685446 
De kerkenraad en de organisatie houden de berichtgeving rondom het 
coronavirus nauwlettend in de gaten. Op dit moment is er geen reden 
de Stille Week niet door te laten gaan. De kerkenraad en de organisatie 
onderzoeken of deze korte dienst ook via video-streaming is te volgen.  
•De maatregelen in verband met het coronavirus hebben Maurice 
Willemsen en Lydia Kool doen besluiten hun trouwdag a.s. donderdag 
niet door te laten gaan. Althans niet de feestelijke invulling van de dag 
met familie, vrienden en de gemeente. Wel zullen ze op het stadhuis 
hun huwelijk voor de burgerlijke overheid laten voltrekken. Gelukkig dat 
dit mogelijk is. Intussen is het natuurlijk een grote teleurstelling dat de 
dag waar je zo lang naar uit hebt gezien niet door kan gaan.   
Op een later moment hopen ze echter alsnog hun bezegelde liefde te 
vieren en er samen met de gemeente een zegen over te vragen. We 
wensen hen a.s. donderdag een fijne dag!    6. 
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•Omdat we voorlopig 3 zondagen niet als kerk samen kunnen komen 
willen we u oproepen om uw gaven via de bank over te maken. 
Voor de kerk en kerkelijke kassen mag dit op rekening van de CvB  
NL52 RABO 0108.6329.11 
De collecte bestemd voor Stichting Red een Kind.  
Wilt u hiervoor uw gift overmaken op rekening van de Diaconie  
NL32 RABO 0153.4529.94 onder vermelding van: Red een Kind. 
 

Heeft u een mededeling voor op Getijde? Geef dit voor donderdag 18.00 
uur door aan de scriba. Tel. 0111-407728 en 06-10171440, 
scriba@cgkzierikzee.nl       

   

Gebedspunten 

Vandaag zijn onze gebeden afgestemd op wat speelt in de drie kerken 
die gezamenlijk deze dienst houden. 
Voorafgaande aan de dienst van de gebeden zullen mondeling wellicht 
nog meer gebedspunten worden genoemd. 
Hier vermelden we het gebed voor  
CGK Zierikzee 
• de naaste familie van zr. Sara Bin-den Boer, de het verdriet moet 
verwerken vanwege haar overlijden       
CGK Haamstede 
• Gerda Mol die nog in het ziekenhuis in Goes ligt maar wellicht deze 
week naar huis gaat omdat haar gezondheid op dit moment te zwak is 
voor de ingreep ivm. hartritmestoringen 
• Nicolette en Dick Quant, die oma en opa mochten worden van een 
kleindochter, Noor, geboren bij Lennert en Davida Quant 
algemeen 
• allen die op welke wijze dan ook getroffen zijn door (de gevolgen van) 
het coronavirus, met name de ouderen 

• de mensen in de zorg en de overheid die in deze weken alles op alles 
zetten om te doen wat gedaan moet worden   
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Mocht u of jij een gebedspunt hebben waar we als gemeente in de 
zondagse eredienst samen voor kunnen bidden of danken,  
dan graag doorgeven aan ds. J. van Langevelde  
(email: predikant@cgkzierikzee.nl; telefoon: 06-27001847). 

 
 
CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK ZIERIKZEE 
Predikant: ds. J. van Langevelde, Meelstraat 37, 4301 EB Zierikzee,  
tel. 0111-408778 en 06-27001847  
predikant@cgkzierikzee.nl 
Scriba: J. Berghuis, Juliana v. Stolberglaan 7, 4303 AA Zierikzee.  
Tel. 0111-407728 en 06-10171440, scriba@cgkzierikzee.nl   
Koster: W. Bouwman, tel. 0111-413385, koster@cgkzierikzee.nl  
www.cgkzierikzee.nl 
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